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De	tuinen	van	de	egel	in	de	droge	zomer	van	2022	(van	boven)

Een	 bericht	 voor	 de	 moderne	 mens	 en	 dier      
met	 korte	 concentratieboog:	 volgende  
weekend	 (25	 +	 26	 nov.)	 gaan	 we	 bomen      
planten	 op	 de	 egel	 en	 iedereen	 mag     
meedoen!

En	dan	nu:

Lieve	mensen	in	het	kapitaloceen,

Wat	een	prachtige	dag	is	het	vandaag!	Steek	de	kachel	aan	en	ga	lekker	zitten	voor	de
nieuwsbrief	van	uw	favoriete	stichting:	KAPITALOCEEN.	U	vraagt,	wij	draaien!

Het	kapitaloceen	raast	onvermoeid	door:

Oorlog,	oorlog,	oorlog,	wapens,	hypotheekrenteaftrek,	mondiale	handel	in	bijen	voor
bevruchting	van	fruitbomen,	hitte,	mensen	op	de	vlucht,	imperialisme	etc.

Ook	de	agro-industrie-lobby	bromt	vrolijk	door:

“De	Tweede	Kamer	wilde	dat	het	demissionaire	kabinet	tegen	het	toestaan	van	het
bestrijdingsmiddel	[glysofaat]	zou	stemmen.	Maar	minister	Adema	laat	weten	geen
gehoor	te	geven	aan	die	wens.”	[NOS]

En	ook	wij	boeren	brommen	vrolijk	door:

In	de	tuin	(knoflook)

Op	de	markt	(zwanen)

In	de	web-docu	(binnenkort	online)

In	de	collegezaal	(foto	bij	de	kunstmestfabriek	van	YARA	in	Brunsbüttel	met	een	deel	van	het	stichtingsbestuur)

Positivity.	Newsletters.	Fun.

In	het	kapitaloceen	hebben	nieuwsbrieven	vaak
veel	positieve	en	verlekkerende	mededelingen.	Als	we
denken	aan	het	schrijven	van	nieuwsbrieven	razen	er
allerlei	doodsaaie	nieuwsbrief-ideeën	door	het	hoofd	(och
wat	gaat	het	alleaal	voor	de	wind;	bomen	trekken	CO2	uit
de	lucht,	wist	je	dat?!;	heb	je	wel	eens	overwogen	te
doneren?),	wellicht	door	de	dagelijkse	kost	aan	doodsaaie
voorbeelden	of	door	ons	eigen	gebrek	aan	creativiteit.

Intermezzo:

...	,,Volgens	giraffe-experts	is	zij	de	enige	levende
giraffe	van	haar	soort	ter	wereld	met	een	effen	kleur”	...
de	laatste	geregistreerde	giraffe	zonder	vlekken	[leefde]
in	1972	in	een	dierentuin	in	Tokio	...		[AD]

Vaak	komen	ze,	nieuwsbrieven,	al	heb	je	er	soms	niet	om
gevraagd.	Dat	kan	afleiden	van	de	belangrijke	dingen	in
het	leven	(net	als	het	schrijven	van	al	die	brieven).	Soms
vragen	mensen	wel	waar	de	kapitaloceen	nieuwsbrief	blijft.
Afijn,	hier	is	ze.

Deze	brief	heeft	een	post-neoliberale	mix	van	negatieve	en
positieve	verhalen	over:	bomen,	de	toekomst,	de	tuinen	van
de	egel	én	een	helaas-in-de-kiem-gesmoorde	poging	een
tweede	stuk	grond	vrij	te	kopen	dit	jaar.	Dit	alles	is
verdeeld	in	drie	onoverzichtelijke	secties:	(1)	het
verleden,	(2)	2023	en	(3)	de	Toekomst.	Maar	allereerst	een
spectaculaire	video.

Om	de	brief	wat	meer	jeux	te	geven	halen	we	een	trucje	uit	wat	je
tegenwoordig	af	en	toe	in	"arty"	boeken	langs	ziet	komen,	elk	stukje	in	een
ander	lettertype,	we	verwachten	hier	veel	van.
(zie	bijvoorbeeld:	the	material	kinship	reader)

(2)	2023

Positive	pic.	/	beautiful	pic.	:	tuinen	van	de	egel	met	dubbele	regenboog,	ietwat	oubollige
bloemen	en	de	gereedschapsschuur.

(1)	HET	VERLEDEN

Historische	luchtfoto's	van	de	tuinen	van
de	egel.	(2005-2023;	een	docu	in	drie
sattelietfoto's)
2005:	leemte

2018:	industrieel	zachtfruit

Juni	2023:	iets	meer	dan	één	jaar	zwaait	de	post-
kapitalistische	egel	de	scepter

(3)	DE	TOEKOMST

Bomen	planten	(planting	trees)

Goed	nieuws:	bij	de	tuinen	van	de	egel	is	een	subsidie	toegekend
van	de	Provincie	Gelderland:	$$$	14.600	euro	$$$.	Hier	gaan	we
ongeveer	700	biodynamische	bomen	en	struiken	van	planten.
Hiervoor	waren	we	op	bezoek	bij	de	leukste	boomkwekerij	op
aarde	(sic!)	waar	ze	oude	fruitrassen	telen,	een	weelde	van	leven
en	geluk.	Het	advies	van	boomkweker	Monique:	"niet	snoeien,
niet	maaien:	deze	bomen	zijn	sterk	ze	doen	het	toch	wel",	klonk
ons	als	muziek	in	de	oren.

Wil	je	meehelpen	met	planten?	Aankomend	weekend	op	25	en	26
november	tussen	half	elf	en	vijf	gaat	dit	gebeuren.	Je	bent	van
harte	welkom	(één	of	twee	dagen);	stuur	even	een	mailtje	naar
egel@tuinenvandeegel.nl.
	

De	eerste	350	ingekuilde	bomen;	niet	de	700	van	hierboven	maar	GRATIS
bomen	uit	een	natuurgebied	via	meerbomen.nu

(2)	2023

MÉÉR	VRIJKOPEN

Dit	jaar	heeft	de	stichting	geprobeerd	één	van	de	oudste
voedselbossen	van	de	benelux	vrij	te	kopen,	in	belgië.	Ze	werd
beheerd	door	een	kennis	en	dreigde	aan	de	hoogste	bieder	verkocht
te	worden:	in	alle	waarschijnlijkheid	een	industriële	boer	met	de
ambitie	om	alle	bomen	omver	te	bulldozeren.	Dat	leek	ons	geen
goed	idee.	Na	meerdere	keren	naar	belgië	te	zijn	afgereisd	om	de
mensen	aldaar	te	ontmoeten	hebben	we,	ondanks	dat	het
voedselbos	niet	helemaal	paste	binnen	kapitaloceen,	geprobeerd	het
vrij	te	kopen.	Dat	ging	best	voorspoedig,	mensen	uit	de	buurt	waren
bereid	wat	geld	uit	te	lenen	zonder	rente	en	waren	enthousiast.	Toen
kwamen	we	er	achter	dat	één	van	de	"eigenaren"	van	het	land	ook
"mede-eigenaar"	was	van	het	"moederbedrijf"	van	de	postcodeloterij.
Gezien	de	gigantische	financiële	middelen	van	de	eigenaar,	onze
bezwaren	tegen	verdienen	aan	andermans	verslaving	en	hyper-
kapitlaistische	filantropie	en	de	wens	van	de	eigenaar	om	het
voedselbos	te	behouden	bedachten	we	dat	het	niet	meer	dan	eerlijk
was	als	diegene	ook	een	deel	van	de	kosten	op	zich	zou	nemen.	We
besloten	niet	meer	te	bieden	dan	70%	van	de	getaxeerde	"waarde"
van	het	land.	De	verkoper	besloot	dat	dit	"niet	genoeg"	was.	Een
hoop	werk,	niets	vrijgekocht!	Helaas.	Lichtelijk	vermoeid	strijden
we	door.

Screenshot	van	de	wervingspagina	op	de	kapitaloceen	website.

(3)	DE	TOEKOMST

Land	vrijkopen	kost	geld!
	
Om	tijd/geld	te	besparen	hebben	we	deze	tekst	1-op-1	overgenomen	uit	de	vorige
nieuwsbrief,	met	een	nieuwe	titel:

wil	je	je	steun	voor	kapitaloceen	tastbaarder	maken?	Dat	kan!	Je	kunt	via	dit	formulier
kameraad	worden	van	kapitaloceen	(kapitaloceen	blijft	innoveren	als	het	gaat	om	haar
"financiële	producten").
Kameraadschap	kost	30	eurocent;	100	euro	of	500	euro	per	jaar	(je	moet	tussen	die	drie
kiezen!).	Het	geeft	je	geen	enkel	voordeel	ten	opzichte	van	anderen:	wie	betaalt	bepaalt
niet!	Net	als	andere	goede	doelen	heeft	de	stichting	het	meeste	aan	mensen	die
periodiek	geven;	voor	je	het	weet	vergeet	je	dat	er	periodiek	geld	van	je	rekening	wordt
afgeschreven;	jij	blij,	kapitaloceen	blij!

Hier	nog	een	knop	voor	doneren	zonder	kameraadschap,	kan	gewoon:	Doneer	periodiek

Nu	kapitaloceen	ANBI-status	heeft	(voor	de	belastingdienst	een	"goed	doel"	is)	kun	je	je
gift	onder	bepaalde	voorwaarden	aftrekken	van	je	inkomstenbelasting.	Van	het	geld	koopt
kapitaloceen	land	voor	altijd	vrij	(of	betaalt	ze	de	notaris	die	het	juridische	moet	regelen).
Koop	land	vrij,	kameraden!

Deze	experts	zijn	niet	gratis...	Maxim	van	Human	Resources	(HR)	en	Dido	van	Public
Relations	(PR).

(2)	2023

Kapitaloceen	op	boevenpad

Dat	was	het	voor	vandaag.	

Lieve	groet,

David,	Maartje,	Maxim,	Wouter	en	Dido

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	kapitaloceen@kapitaloceen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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