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Lieve	mensen	in	het	kapitaloceen,
	
We	zijn	verheugd	om	jullie	mee	te	delen	dat	stichting	kapitaloceen	de	felbegeerde
ANBI	status	heeft	verworven!	Verder	in	deze	nieuwsbrief:	veel	plaatjes,	een	gedicht
(aan	het	einde)	en	een	korte	samenvatting	van	de	dingen	die	we	de	afgelopen	tijd	hebben
gedaan.	

A	Agroecologie	netwerk	dag
	
Een	groep	van	boeren,	wetenschappers	en	activisten	kwamen	samen	bij	de	molen	van
onze	buren:	"Geertruida	Cornelia",	tuinderij	de	Veldhof	en	de	tuinen	van	de	egel	om	te
praten	over	het	vrijkopen	van	land.	Deze	agroecologie-netwerk	dag	organiseerde
kapitaloceen	samen	met	het	agroecologie-netwerk	waar	de	stichting	onderdeel	van	is.
Aan	het	einde	van	deze	nieuwsbrief	vind	je	een	verslag	van	deze	dag	in	dichtvorm,	ter
plekke	geschreven	door	dichter	Alexis	de	Roode.

B	Boerenlandbouwconferentie
	
Afgelopen	februari	werd	de	Boerenlandbouwconferentie	georganiseerd	met	als	thema’s
‘inclusiviteit	en	diversiteit	in	de	gemeenschapslandbouw’	en	‘samenleven	met	de	niet-
mens’,	over	dit	laatste	onderwerp	ging	Dido	in	gesprek	met	filosoof	Eva	Meijer.	

C	De	tuinen	van	de	egel
	
Er	is	een	derde	boer	bijgekomen	bij	de	tuinen	van	de	egel!	Maxim	is	aan	komen	waaien
en	die	hebben	we	niet	meer	laten	gaan.	Vorige	week	gingen	de	aardappels,	koolrabi,
broccoli,	mierikswortel,	vaste	bloemen,	de	peulen,	uien,	rabarber,	aardbeien	en	sla	de
grond	in.	De	eerste	hommels	en	bloesems	zijn	gesignaleerd,	het	land	komt	langzaam
weer	tot	leven	na	de	winter.	De	meewerkdagen	van	de	afgelopen	winter	waren	erg
feestelijk	en	we	hebben	al	wat	ruimte	kunnen	maken	door	het	overgebleven	industriële
erfgoed	(stalen	constructies	voor	aardbeien)	weg	te	halen.	De	eerste	bomen	zijn	geplant
en	Maxim	en	David	zijn	druk	bezig	met	een	ontwerp	voor	de	aanplant	van	de	komende
herfst.
Dit	jaar	wordt	de	groentetuin	wat	groter	en	om	de	grond	van	grasland	naar	groentebed
om	te	toveren	gebruiken	we	een	minimaal-100-jaar-oude,	smeedijzeren	ploeg	die	wordt
getrokken	door	een	elektrische	lier,	met	energie	uit	onze	één-jaar-oude	zonnepanelen.

D	Het	bestuur	op	bedrijfsuitjes

Stichting	kapitaloceen	is	solidair	met	de	klimaatbeweging.	Lees	hier	het	verslag	en
statement	van	de	federatie	van	agro-ecologische	boeren	die	twee	weken	terug	op	de	A12
stonden.	De	laatste	foto	is	genomen	bij	het	provinciehuis	in	Den	Bosch	tijdens	het	laatste
tv-debat	voor	de	provinciale	statenverkiezingen;	de	agro-ecologische	boeren	(zij-aan-zij
met	een	anti-racisme	protest)	moesten	op	een	gegeven	moment	helaas	plek	maken	voor
de	industriële	boeren	die	vooralsnog	met	een	paar	meer	waren.

E	Wordt	kameraad	van	stichting	kapitaloceen!
	
Wil	je	je	steun	voor	kapitaloceen	tastbaarder	maken?	Dat	kan!	Je	kunt	via	dit	formulier
kameraad	worden	van	kapitaloceen	(kapitaloceen	blijft	innoveren	als	het	gaat	om	haar
"financiële	producten").
Kameraadschap	kost	30	eurocent;	100	euro	of	500	euro	per	jaar	(je	moet	tussen	die	drie
kiezen!).	Het	geeft	je	geen	enkel	voordeel	ten	opzichte	van	anderen:	wie	betaalt	bepaalt
niet!	Net	als	andere	goede	doelen	heeft	de	stichting	het	meeste	aan	mensen	die
periodiek	geven;	voor	je	het	weet	vergeet	je	dat	er	periodiek	geld	van	je	rekening	wordt
afgeschreven;	jij	blij,	kapitaloceen	blij!	Nu	kapitaloceen	ANBI-status	heeft	(voor	de
belastingdienst	een	"goed	doel"	is)	kun	je	je	gift	onder	bepaalde	voorwaarden	aftrekken
van	je	inkomstenbelasting.	Van	het	geld	koopt	kapitaloceen	land	voor	altijd	vrij	(of	betaalt
ze	de	notaris	die	het	juridische	moet	regelen).	Koop	land	vrij,	kameraden!

F	Ingewikkelde	wetenschappelijke	tekst	met	het	woord	kapitaloceen	erin.

Deze	keer	een	(toegankelijk!)	stuk	van	Eva	Meijer.	Hier	een	voorproefje:
	
"In	plaats	van	een	Antropoceen	moeten	we	het	hebben	over	het	Kapitaloceen,	een	term
die	Moore	leent	van	geograaf	Andreas	Malm:	het	tijdperk	van	het	kapitalisme.
Dit	tijdperk	heeft	wortels	in	de	tijd	ver	voor	de	industriële	revolutie.	Moore	verwijst	naar	de
nieuwe	manieren	van	land	bewerken	die	tegelijk	met	het	kolonialisme	opkwamen.	In	de
zestiende	en	zeventiende	eeuw	werd	bijvoorbeeld	op	grote	schaal	bos	gekapt	in	Europa,
voor	de	landbouw	en	om	schepen	te	maken	om	land	elders	te	koloniseren.	Dat	was
mogelijk	door	goedkope	arbeid,	onder	andere	van	vrouwen	en	dieren,	en	maakte	van	de
natuur	een	gratis	grondstof.	De	techniek	die	een	kleine	groep	rijk	maakte	ging	hand	in
hand	met	andere	nieuwe	vormen	van	kennisproductie,	zoals	het	maken	van	landkaarten
en	het	indelen	van	boom-	en	diersoorten.	Kapitalisme	gedijt	niet	alleen	goed	bij	de
uitbuiting	van	de	natuurlijke	wereld	en	arbeiders;	die	uitbuiting	maakt	het	kapitalisme
mogelijk.	Bovendien	staan	mensen,	inclusief	hun	schadelijk	handelen,	niet	los	van	de	rest
van	de	wereld.	Ook	het	kapitalisme	is	onderdeel	van	het	grotere	web	van	het	leven."

G	Poëtisch	verslag	van	de	agroecologie-netwerk-dag
	
Breek	het	bezit	los	van	de	grond
door	Alexis	de	Roode
	
We	begonnen	in	Joppe
waar	de	Veldhof	was	bedekt	met	bergkristal
zon	en	vorst	verrichtten	samen	hun	glinsterende	arbeid
de	donkere	grond	brak	uit	in	wit	licht
(maar	vergeet	niet:	de	grond	was	vol	kleur)
op	elk	grashalm	lagen	versteende	parels	water	te	glanzen
iedereen	had	een	wollen	muts	of	een	lange	vacht	van	haar
en	ik	werd	vrolijk	van	de	kou:
Valérie	faldera	falderopsasa
vertelde	over	het	ontginnen	van	kweek	met	pompoen
wikke	als	groenbemester
traag	groeiende	onderstammen
een	paradijs	voor	de	IVN
en	ik	zag	ze	om	me	heen,	de	myriaden	van	planten	en	insecten
glinsterend	op	weg	naar	de	winterzonnewende
omkranst	door	goudbruin	blad	en	lucht	lichtblauw
	
Daarna	naar	Gorssel	naar	stemmen	uit	Emmen
we	werden	samen	Mensen	voor	de	Aarde
we	begrepen	dat	niets	bestendigs	koopwaar	kan	zijn
dat	we	de	pacht	van	haar	macht	kunnen	ontdoen
dat	we	te	lang	aan	het	handje	van	de	Romeinen	hebben	gelopen
wat	als	je	eigenaar-af	bent?
dan	is	de	natuur	is	van	zichzelf
het	land	is	van	zichzelf
het	Leeuweriksveld	is	van	zichzelf
en	toch	kan	je	op	je	oude	dag	met	pensioen
als	we	het	eigendomsrecht
tijdelijk
individueel
verantwoordelijk
maken
zodat	het	geld	in	de	levende	kringloop	blijft
en	niet	wegzinkt	in	de	bodemloze	bezinkput	van	de	billionaires
	
We	stoppen	die	stagnatie
al	moeten	we	duizend	stichtingen	starten,
we	gaan	ervoor	staan
we	geven	de	gemarginaliseerde	groepen	een	stem
de	ecologische	boeren	en	het	niet-menselijke	leven
gaan	we	nieuwe	plekken	geven
creëren	places	of	hope,	in	Joppe	in	Gorssel	in	Emmen,
in	onze	harten,	in	de	portemonnees	van	de	rijken
die	hun	kapitaal	soms	een	beetje	voelen	branden,
	
Zo	verlaten	we	het	kapitaloceen
en	gaan	naar	stichting	Kapitaloceen
wat	begon	op	de	Warmonderhof
en	bewoog	naar	de	Tuinen	van	de	Egel
waar	Dido	en	David	de	helft	gaven	aan	niet-menselijk	leven
om	de	macht	van	het	kapitaal	met	eigen	wapens	te	bestrijden
we	verwijderen	de	rente	uit	de	centen
en	kopen	de	grond	vrij	met	schuldeloze	schuld
we	plaatsen	Klavertjes	in	de	Groene	Amsterdammer
om	het	geld	van	de	Amsterdammers	naar	het	groen	te	brengen
eigendom	is	een	pakket	van	rechten
die	we	één	voor	één	kunnen	slechten
we	trekken	ze	uit	elkaar
een	beurs	vol	bezit	weegt	gewoon	te	zwaar
we	verlossen	je	van	die	last
je	krijgt	niks	voor	je	lening
je	krijgt	ook	geen	appel	opgestuurd
maar	je	zult	je	lichter	voelen
omdat	je	ruimte	hebt	gemaakt
en	al	moeten	de	buren	even	wennen
“wennen”	is	een	prima	woord	om	met	buren	om	te	gaan
we	geven	de	grenzen	terug	aan	de	schaal
geen	diesel	maar	de	grens	van	mensen
geen	bank	maar	de	grens	van	vrij	land
geen	monoculturen	maar	de	grens	van	ecologie
elke	CSA	vijf	hectare	in	plaats	van	nul	komma	vijf
zoveel	heeft	dat	niet	om	het	lijf
we	pikken	het	land	beetje	bij	beetje	terug
zonder	het	echt	te	pikken
wat	geen	eigendom	is	kun	je	niet	pikken
en	wat	niet	verteerbaar	is	hoef	je	niet	te	slikken
	
We	gaan	die	ruimte	innemen
we	gaan	bewegen	als	beweging
we	gaan	uitdijen	over	de	velden	van	Nederland
België,	en	de	rest	van	de	aarde
om	koopwaar	te	vervangen	door	waarde
zoals	de	zon	en	de	vorst	strijken	we	neer	over	de	velden
en	versieren	ze	met	het	licht	van	nieuw	inzicht
laat	commoning	komen	als	dauwdruppels	over	gras,
laat	het	als	kristallen	parels	van	hoop	groeien
laat	1000	stichtelijke	stichtingen	en	alles	wat	van	zichzelf	is	bloeien.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	kapitaloceen@kapitaloceen.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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